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121 - STAATSHERVORMING 
 De weg van de nationaal-socialistische revolutie, van de oprichting van de 
nationaal-socialistische partij tot de verwezenlijking van de Nieuwe Orde, 
verloopt via verschillende etappes, waarvan de belangrijkste de oprichting van de 
nationaal-socialistische volksstaat is. De revolutie vindt plaats met instemming en 
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goedkeuring van de massa van het volk, en daarom kan zij in democratieën van 
het westerse type, voor zover zij werkelijk vrije verkiezingen toestaan, volgens de 
heersende rechtsorde - dat wil zeggen wettelijk - worden uitgevoerd. 

Als semikoloniaal zelfbesturingsgebied onder de verbodswetten van de nazi's is de 
FRG, ondanks het houden van verkiezingen, slechts een zeer beperkt deel daarvan. 
Toch streeft de gedachtengemeenschap van het Nieuw Front naar een juridische 
revolutie in de FRG door als tussenfase van haar strijd het doel van 
staatshervorming voorop te stellen. Dit is afgeleid van punt 25 van het 
partijprogramma van de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij, waarin 
wordt opgeroepen tot het creëren van een sterke centrale macht in de staat, echter 
zonder de grondwettelijke basis ervan direct te veranderen. Dienovereenkomstig 
eist het Nieuw Front juridisch een hervorming van de staat in het kader van het 
rechtsstelsel van de FRG. Dit omvat: 

 Directe verkiezing van het staatshoofd; 

 Invoering van referendum en volksraadpleging; 

 Wijziging van de kieswet waardoor de sterkste partij een absolute 
parlementaire meerderheid krijgt, maar tegelijkertijd ook kleine partijen een 
aandeel in de parlementszetels dat in verhouding staat tot hun aantal 
stemmen (afschaffing van de drempel van 5%); 

 Opheffing van alle partijverboden en verkiezingsdeelname van alle partijen, 
inclusief de NSDAP. 

Een dergelijke staatshervorming maakt het voor de NSDAP gemakkelijker om de 
massa van het volk te winnen voor de nationaal-socialistische revolutie, om de 
wettelijke voorwaarden te scheppen voor de invoering van een nationaal-
socialistische grondwet, en zo een nationaal-socialistische volksstaat tot stand te 
brengen. 

 

122 - PRIDE 
Als wereldbeeld van biologisch humanisme gaat het nationaal-socialisme uit van 
de realiteit van het leven als bepaald door natuurwetten, zoals die voor alle 
levensvormen gelijkelijk gelden. De menselijke soort is dus ook onderworpen aan 
levenswetten als erfelijkheid, differentiatie en selectie in de strijd om het bestaan 
(zie ook elite). Als enige levensvorm kan de mens echter - zij het tegen de prijs 
van decadentie en de uiteindelijke dood van de soort - dankzij zijn vrije wil in 
strijd met de soort en de natuur leven en de levenswetten negeren. 

Het nationaal-socialisme wil echter in de Arische mensen (zie Arisch) de wil 
opwekken om het behoud en de ontwikkeling van de soort van hun ras mogelijk te 
maken en te bevorderen door te leven volgens de wetten van de natuur. De drager 
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van de wil in dit streven is de Nationaal-Socialistische Partij (zie Nationaal-
Socialistische Duitse Arbeiderspartij). De politieke uitdrukking van deze houding 
tegenover leven en wonen is de politiek van de bescherming van het leven met als 
hoekstenen milieubescherming en rassenhygiëne. Zo'n wil kan echter alleen 
ontstaan en duurzaam zijn als hij wordt voorafgegaan door trots op de eigen soort, 
op het eigen volk. 

Het nationaal-socialisme eist en bevordert dus de rassentrots, verwerpt de 
ideologie van de gelijkheid van alle mensen als een dogmatisme dat het leven 
vijandig gezind is, belijdt de verscheidenheid van het leven en maakt zo de wil tot 
behoud en ontwikkeling van de soort mogelijk. Rassenhaat is hem even vreemd 
als het idee van superieure of inferieure rassen en volkeren (zie ook Untermensch). 
Alle rassen en volkeren zijn op hun eigen manier goed of slecht, begaafd of 
ongetalenteerd, en er behoren mensen toe die in verhouding tot hun soort van hoge 
of lage waarde zijn. Maar elke soort is gewoon anders en daarom onvergelijkbaar. 
Elk ras en elk volk moet volgens zijn eigen soort leven, zich ontwikkelen en trots 
zijn op zijn soort. Dit is wat het nationaal-socialisme alle volkeren van het Arische 
ras leert. Dit is waar de NSDAP voor het Duitse volk voor vecht. 

Trots behoort dus tot de nationaal-socialistische ethiek van het waardenidealisme, 
vooral gerelateerd aan het strijdbare menselijke type van de politieke soldaat, 
waarvan de organisatievorm de Sturm-Abteilungen van de partij is. Daarom 
behoort de eis "Wees trots!" tot de 10 geboden van de politieke soldaat. 

De trots is in de eerste plaats voor het eigen ras, het eigen volk, maar vervolgens 
ook voor alle andere natuurlijke en culturele levensgemeenschappen, indien en 
voor zover zij het behoud en de ontwikkeling van de soort dienen. De trots van de 
SA-mens is dus belichaamd in het bewustzijn: 

SA is en blijft het lot van Duitsland! 

  

123 - STRATEGIE 
 De taak van strategie is een politieke beweging de weg te wijzen waarlangs zij 
een doel op lange termijn kan bereiken - in wezen een leidraad voor actie om de 
macht te veroveren en uiteindelijk te grijpen. 

In het nationaal-socialisme is de strategische opvatting een van de 
basisvoorwaarden van de politieke strijd die wordt vastgesteld en bepaald door de 
partijlijn van de nationaal-socialistische partij. In Duitsland is deze partijlijn, voor 
de duur van het verbod op de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij, 
vervangen door de algemene lijn van het Nieuw Front. 

De strategie van de nationaal-socialistische beweging van de nieuwe generatie (zie 
het nationaal-socialisme van de nieuwe generatie) benadrukt als doel eerst de 
heroprichting van de NSDAP en vervolgens haar hernieuwde machtsovername, en 
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is gebaseerd op een proces van massapsychologische ommekeer dat op gang wordt 
gebracht door de openlijke inzet voor het nationaal-socialisme. 

Want het nationaal-socialisme, zijn leiders en symbolen zijn nog steeds 
alomtegenwoordig in Duitsland. Aangezien de overwinnaars van de laatste 
wereldoorlog en hun Duitse dienaren tot op heden de volledige controle hebben 
over alle propagandistische controle-instrumenten van de heersende 
gestandaardiseerde massamaatschappij, wordt dit alles overweldigend negatief 
beoordeeld en dagelijks met enorme inspanning veroordeeld, beledigd en 
bestreden (zie gruwelpropaganda). Maar juist in de consequente afwijzing van het 
nationaal-socialisme, door alle politieke en maatschappelijke krachten en machten 
van de huidige maatschappelijke orde, ligt de grote kans om serieus genomen te 
worden als het enige alternatief, om massale sympathie te vinden en om invloed 
en macht te krijgen bij een werkelijke systeemcrisis, die van jaar tot jaar 
duidelijker wordt. 

Aangezien de heersende minwereld zichzelf in de eerste plaats ziet als "anti-nazi" 
en dit ad nauseam voortdurend herhaalt en benadrukt, wordt de openlijke 
verkondiging van het nationaal-socialisme als het ware automatisch aantrekkelijk, 
in die mate dat het systeem aan geloofwaardigheid en prestige verliest. Zodra de 
massa's op zoek zijn naar een echt alternatief, zullen zij niet hopen op krachten die 
zichzelf hebben gecompromitteerd door zich aan te passen aan het systeem, maar 
op de beweging die, zowel in het zelfbeeld van het systeem als in haar eigen 
zelfbeeld, in elk opzicht het meest extreme tegenbeeld is van de huidige 
burgerlijke levensorde - de Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij (zie 
Bürgertumund Arbeitertum)! 

De eis tot opheffing van het naziverbod en het politieke werk voor de 
heroprichting van de NSDAP is daarom de beslissende, strategische aanpak voor 
de hernieuwde machtsgreep van de nationaal-socialistische partij in Duitsland en 
dus voor het werk van het Nieuw Front. Voor de uitvoering van deze strategie 
maken de nationaal-socialistische kaders gebruik van verschillende 
frontorganisaties. 

De buitengewoon felle weerstand van het systeem tegen deze openlijke 
verkondiging van het nationaal-socialisme vraagt van de nationaal-socialistische 
strijders een grote bereidheid tot het brengen van offers, zelfs tot gevangenisstraf 
voor hun mening. Dit bewijst echter niet dat de strategie van het Nieuw Front 
verkeerd is, maar integendeel dat het systeem duidelijk het gevaar heeft ingezien 
waarvoor het staat. 

  

124 - VOORSTE GEDEELTE 
De Sturm-Abteilung is de organisatorische belichaming van de politieke soldij 
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binnen de nationaal-socialistische Duitse Arbeiderspartij. Het nationaal-socialisme 
van de nieuwe generatie dankt zijn ontstaan, zijn succes en zijn hoop op 
overwinning aan deze politieke soldij. Dit geldt met name voor het Nieuw Front, 
dat zichzelf bewust zag als de kern van een nieuwe SA. Daarom nam het ook de 
traditie en de geest van de Sturm-Abteilung als model voor zijn kaders. 

Het Nieuw Front definieert de SA-traditie als volgt: 

 De SA is een revolutionair verbond van soldaten (zie Männerbund); 

 De SA is de kern van een politiek geconsolideerd, revolutionair volksleger 
(zie Volksverdediging); 

 De SA is en blijft bewust en uit duidelijke overtuiging de Sturm-Abteilung - 
d.w.z. een onderafdeling - van de NSDAP en onderwerpt zich 
onvoorwaardelijk aan haar politieke leiding; 

 SA verwerpt gewapende omverwerping waar legale revolutie mogelijk is 
(zie Weerwolf); 

 De SA is een onverwoestbare gemeenschap van gedachten; 

 SA werkt via het levende voorbeeld van de SA-geest; 

 De SA bestrijdt de reactie genadeloos als de ergste vijand van de revolutie 
van het nationaal-socialisme die zij voortstuwt; 

 De SA bestrijdt elk dogmatisme als een degeneratief verschijnsel van 
menselijk denken, voelen en handelen; 

 De SA wijst er trots op dat zij zelfs volgens de verwrongen normen van de 
Neurenberger wraakrechtspraak van de overwinnaars van 1945/56 JdF geen 
"criminele organisatie" is. Het verbod op een nationaal-socialisme dat zich 
ziet in de traditie van de SA is dus zelfs niet gerechtvaardigd volgens de 
principes van de overwinnaars, die zoals bekend in de FRG als hoogste 
richtsnoer gelden. 

Samen met deze traditie kenmerkt de geest van de SA de politieke soldaat van het 
nationaal-socialisme. Deze geest vindt zijn uitdrukking in de 10 geboden van de 
politieke soldaat: 

1. geloof! Geloof is onze levensbasis. 

2. gehoorzaam! Gehoorzaamheid is de grote deugd van onze revolutie (zie 
discipline). 

3. vechten! De strijd is het levensdoel van de politieke soldaat. 

 Wees trouw! Onze eer heet trouw. 

5.  wees kameraadschappelijk! Kameraadschap is de voorwaarde voor 
gemeenschap. 
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6. werk aan jezelf! Een nationaalsocialist houdt nooit op met leren (zie ook 
Persoonlijkheid). 

7.  Wees discreet! Eén daad is meer waard dan honderd grote spreuken. 

8. wees moedig! Dapperheid is de wil om jezelf te overwinnen. 

9. wees trots! SA is en blijft het lot van Duitsland (zie Trots). 

10. wees meedogenloos! Hard in de strijd en hard in de overwinning - zo 
voltooien we de nationaal-socialistische revolutie. 

De nationaal-socialistische volksstaat na de overwinning van de revolutie zal een 
SA-staat zijn. Niet omdat de SA de staat wil domineren - dat is de taak van de 
partij - maar omdat zij alle strijders van een volk voor zich zal winnen en vormen, 
omdat deze strijders hun plaats in de staat zullen innemen die hun toekomt, en 
omdat de SA de bescherming van de nationaal-socialistische volksstaat intern en 
extern op zich zal nemen en daartoe alle mannen die geschikt zijn voor militaire 
dienst zal mobiliseren en organiseren. 

De taak van de SA in de nationaal-socialistische volksstaat is de totale mobilisatie 
van het volk, met als doel het behoud en de ontwikkeling van de soort. Na de 
overgang naar de Nieuwe Orde groeien uit de gelederen van de SA die militante 
mannenbonden en religieuze congregaties die de stabiliteit van een traditionele 
orde op den duur waarborgen (zie ookOrdden). 

 

125 - TACTIEK 
Terwijl strategie de leidraad vormt voor actie om macht te verwerven en te delen, 
en de vooruitzichten op lange termijn analyseert en exploiteert, houdt tactiek zich 
bezig met het in staat stellen van een politieke beweging om haar invloed en 
aanhang op korte termijn te vergroten. 

De algemene lijn van de gedachtengemeenschap van het Nieuw Front omvat dus 
niet alleen een strategische opvatting, maar ook tactische overwegingen, waarbij 
de tactiek altijd ondergeschikt blijft aan de strategie:  

Tactiek zonder strategie leidt tot blind actionisme. Strategie zonder tactiek leidt tot 
sektarisme. Alleen samen wijzen zij de weg naar de macht. Om zijn tactiek te 
realiseren, maakt het Nieuw Front gebruik van verschillende massa-organisaties. 

De tactiek van het Nieuw Front is gebaseerd op het besef dat, onder de 
omstandigheden van liberaal-kapitalistische massamaatschappijen met redelijk 
stabiele omstandigheden, de massa van de bevolking geen belangstelling heeft 
voor wereldvisies, idealen en politieke ideeën (zie liberaal-kapitalisme en 
waardenrelativisme). Zij zijn bijna uitsluitend geïnteresseerd in hun directe, 
persoonlijke levensomstandigheden. Alleen grieven, nadelen en 
onrechtvaardigheden leiden hier tot verontwaardiging, in extreme gevallen tot 
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opstand, en bieden een revolutionaire beweging dus aanknopingspunten om haar 
massabasis onder het volk te vergroten. 

Daarom zet het Nieuw Front zijn kaders zo in dat overal waar onvrede en kritiek 
is, er ook nationaal-socialisten zijn die onvrede tot opstand en opstand tot revolutie 
willen brengen. Nergens moeten de strijd en het politieke werk zo buigzaam en 
aanpasbaar zijn als op het gebied van de tactiek - hier zijn er geen principes maar 
alleen mogelijkheden! Op dit moment heeft het Nieuw Front vier hoofdlijnen voor 
zijn tactiek: 

1. vechten tegen de vervreemding; 

2.  bestrijding van de achteruitgang van het milieu; 

3. culturele revolutie tegen het amerikanisme; 

4. vechten voor een verenigd en neutraal geheel Duitsland (zie Duitsland) om 
tot echte vrede te komen. 

Elk van deze thema's is in staat om ontevreden massa's te mobiliseren. Terwijl 
bescherming van het leven en neutralisme voor de vestiging van een rechtvaardige 
vredesorde tegenwoordig overwegend als "linkse" thema's worden beschouwd, 
wordt kritiek op de stroom buitenlanders en decadentie, die momenteel 
overwegend als Amerikanisme tot uitdrukking komt, als "rechts" gezien. Als 
Völkische beweging daarentegen is het nationaal-socialisme noch "rechts" noch 
"links", maar heeft het elementen van beide en belichaamt het de wil van een volk 
om te leven (zie testament). Daarom kan het al deze thema's combineren in één 
enkele, uiteindelijk systeemschokkende politiek-revolutionaire beweging en zo de 
tactische randvoorwaarden combineren met de strategische noodzaak en zo de 
revolutie realiseren. 

De bovengenoemde uitgangspunten voor een revolutionaire tactiek zijn 
waarschijnlijk de belangrijkste, omdat het heersende systeem niet in staat zal 
blijken ook maar één van deze problemen op te lossen, terwijl omgekeerd de 
noodzaak van een dergelijke oplossing steeds dringender wordt. Dit geldt in de 
eerste plaats voor de overbegrenzing en de aantasting van het milieu. Daarnaast 
streeft het Nieuw Front er echter naar alle potentieel of daadwerkelijk 
systeemkritische stromingen te beïnvloeden en alle systeemcrises en opkomende 
problemen met behulp van zijn alliantiepolitiek uit te buiten. Daarbij moet het 
volk steeds bewust worden gemaakt: 

HET SYSTEEM HEEFT GEEN FOUTEN - HET IS DE FOUT! 

  

126 - KRACHT 
Dapperheid is de wil om zichzelf te overwinnen. Alleen een gemeenschap die deze 
wil ontwikkelt en in de strijd bewijst, is in staat het individualisme en daarmee de 
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burgerlijke minwereld te overwinnen (zie bourgeoisie). Pas wanneer de Ariër niet 
zijn eigen kleine leven, maar hogere waarden en ideeën als zin en doel erkent (zie 
waarde-idealisme) en zo zijn individualistisch egoïsme overwint, zal hij een 
Nieuwe Orde in overeenstemming met de soort en de natuur kunnen realiseren. 
Deze strijd voor de komende Arische hoge cultuur van het Vierde Rijk vereist 
moed, maar ook geloof, discipline, trouw en de andere waarden en eisen van de 
nationaal-socialistische ethiek. 

Voor de nationaal-socialistische partij (zie de nationaal-socialistische Duitse 
arbeiderspartij) en vooral voor haar Sturm-Abteilung als gemeenschap van 
politieke militairen behoort dapperheid daarom tot de kern van het nationaal-
socialisme als levenshouding die leidt van het ik naar het wij, van burgerlijk 
individualisme naar de door de arbeidersklasse gevormde gemeenschap van het 
volk. 

In de SA behoort de eis "Wees moedig!" logischerwijs tot de 10 geboden van de 
politieke soldaat en dus tot de voorwaarden van een strijdbaar leven voor de 
revolutie. Deze moed wordt vervolmaakt in de bereidheid om alle gemakken en 
comfort van het burgerlijke leven op te offeren - ja, indien nodig, het leven zelf - 
en om lijden, ontberingen, vervolgingen en gevangenschap op zich te nemen in 
dienst van de nationaal-socialistische idee en partij, die het leven een hogere 
betekenis en waarde geven. In de politieke soldaten van de partij keert daarom het 
ideaal van de strijdbare ridderorden terug als de edelste vorm van 
zelfoverwinning. Zij zien zichzelf als ridders van de nationaal-socialistische 
revolutie (zie ook Ordes). 
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44. 

 

   Mijn kantoor thuis is zeer, zeer nationaal-socialistisch. Meer dan één bezoekende kameraad 
heeft het zelfs een "heiligdom" genoemd. Hoe dan ook, toen een vriend belde en vroeg of hij 
iemand mocht meebrengen, dacht ik er niet veel van. Ik was echter een beetje verrast toen hij 
toestemming vroeg om mijn kantoor te laten zien aan de nieuwkomer, die al snel een oogje in 
het zeil kreeg. 

   De nieuwkomer stelde een paar beleefde vragen en we bespraken de politiek. Toen het tijd 
was om te vertrekken, keek ik hem recht in de ogen, en met een kalme maar volkomen serieuze 
uitdrukking op mijn gezicht, zei ik tegen hem: 

   "Je beseft natuurlijk dat nu je mijn kantoor hebt gezien... we je moeten vermoorden!" 

   Hij werd bleek. Maar ik had medelijden met de arme man en liet hem ontsnappen met zijn 
leven. Misschien zal hij ooit zijn kleinkinderen vertellen hoe hij bijna zijn lot trof in de handen 
van de nazi's. 

 

 

45. 

 

   Mijn Franse kameraad was een interessante kerel. Hij had gediend met de Franse Waffen-SS 
in de Slag om Berlijn, vocht in het Franse leger tegen Moorse terroristen in Algerije, nam deel 
aan de anti-DeGaulle officiersopstand, en leefde nu in ballingschap in München. 

   Toen ik op zijn deur klopte, deed hij open, groette me, sloeg zijn armen om me heen en kuste 
me op beide wangen. Ik glimlachte en zei: "Het is maar goed dat ik weet dat je Frans bent, 
anders had ik je daarvoor geslagen!" 

   Later die avond arriveerde een Zwitserse kameraad en we gingen met z'n drieën naar een bar 
van een Italiaanse fascist. Er was slechts één andere klant, een jonge Duitser. Natuurlijk hadden 
we het over politiek. Ik had bijna medelijden met de enige niet-nationaalsocialistische gastheer; 
hij dacht waarschijnlijk dat hij op een kwaadaardig nazi-complot was gestuit! Toen hij ons 
hoorde, mengde hij zich beleefd in ons gesprek. 

   Hoewel hij gehersenspoeld was zoals de meeste mensen, leek hij een fatsoenlijke kerel. De 
Zwitser en ik redeneerden met hem en kregen hem op zijn minst zover dat hij ons ook 
accepteerde als redelijke mannen, die onze overtuigingen logisch konden verdedigen, in 
tegenstelling tot de bloeddorstige, moorddadige maniakken die op televisie werden afgebeeld.  

   Tenminste, we waren er bijna in geslaagd. Want elke keer als we hem half overtuigd hadden, 
sloeg onze toen al enigszins dronken Franse kameraad met zijn vuist op de bar en riep: "Ze 
moeten gedood worden! Allemaal! Alle Joden moeten worden gedood!" 

Plezier onder het hakenkruis 
Een verzameling anekdotes samengesteld door Gerhard  
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   Natuurlijk schrok de arme man hiervan. Dus moesten de Zwitser en ik opnieuw beginnen. 
Maar onze Franse kameraad herhaalde gewoon zijn optreden. 

   De volgende dag namen we wraak. We maakten een grapje tegen onze Franse kameraad dat, 
hoewel Frankrijk oké was, we op een dag Parijs zouden moeten egaliseren, bestraten met beton, 
en er een parkeerplaats van maken aan de rand van Groot-Berlijn.  
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